WATERWEG

L

[= " - - - B

&

Ruggenberg toont een klas van het Lyceum Schraveniant een zonnebril uit Groenland. FOTO JOEP VAN DER PAL

Boek over ‘vergeten’ Eskimo-ontvoering

MARJOLEIN HENDRIKS
SCHIEDAM » Schiedamse walvis-
vaarders blijken in de 17de eeuw
twee eskimo’s uit Groenland te heb-
ben ontvoerd. Met die verrassende
‘onthulling’ komt schrijver Rob Rug-
genberg. Hij schreef er een kinder-
boek over: IJsbarbaar.

»1k Kon ook niet geloven dat het
waar was,” vertelt Ruggenberg op
het Lyceum Schravenlant, waar hij
een gastles geeft aan brugklassers.
wVoor een nieuw boek was ik op
zoek naar informatie over Siberié. In
&én van de naslagwerken werd een
opmerking gemaakt over de eskimo-
ontvoering. Tot mijn verbazing
bleek het nog toch te kloppen ook!”

IJsbarbaar concentreert zich op
de jonge eskimo Nundk, die door de

walvisvaarders naar Schiedam
wordt gebracht. In deze voor hem
vreemde wereld maakt hij de gekste
dingen mee. Zo zakt hij door de
vloer van kasteel Mathenesse, waar-
van de ruine anno 2011 nog steeds
staat, én komt hij erachter dat de
andere eskimo, die is gestorven aan
een ernstige vorm van diarree, ligt
begraven bij een galg (op de plek
van de Maasdijk). Nunok besluit de
botten van de man op te graven.

Later belandt de jongen onder an-
dere in Den Haag waar hij rauwe
meeuwen moet eten om prins Mau-
rits te plezieren.

WAARGEBEURD
Hoe bizar de gebeurtenissen ook
mogen klinken, IJsbarbaar is een

waargebeurd verhaal. Al heeft Rug-
genberg wel zijn fantasie moeten ge-
bruiken om het feitenmateriaal (3
A4tjes) uit te breiden tot een 300
pagina’s tellend kinderboek. Om het
leven in Groenland recht aan te
doen, bracht de schrijver enkele
maanden bij de Inuit door.

Achter het waarém van de ont-
voering is Ruggenberg niet geko-
men. In het stadsarchief kon hij
iiberhaupt niets vinden over de ont-
voering. In het boek houdt hij het
op een diefstal. ,Maar het zou net zo
goed kunnen dat de Schiedammers
hen als slaven wilden verkopen.”

Voor. (jonge) Schiedammers die
het aandurven kennis te maken met
dit vergeten stukje geschiedenis:
IJsbarbaar ligt nu in de winkels.




